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Maandag 11 juli 

7.45 uur werd iedereen weer op de post Olympiaweg in Vlissingen 
verwacht. Na een druk jaar is de jaarlijkse kampweek weer aangebroken. 
Na maanden van voorbereiding onder leiding van Michael is alles weer 
klaar voor een leuk, sportief en succesvol kamp. Na alle tassen in de 
container te hebben ingeladen en een woordje van hoofdleider Stefan de 
Bruine en plv. commandant van de Stadsgewestelijke brandweer 
Vlissingen-Middelburg dhr. Vermeulen zijn we met 20 jeugdleden en de 
leiders vertrokken naar Berg en Terblijt. In deze Limburgse omgeving 
zullen we de komende week de kamplocatie opbouwen. Rond 11.00 uur 
zijn we aangekomen op het kampterrein. Met mooie weersomstandigheden 

is het kampterrein opgebouwd. Een grote groep heeft de slaaptent opgezet en de andere de kooktent en de partytent. Toen de 
chauffeurs weer terug gingen naar Vlissingen moest Frans de Smit nog even wachten. De nieuwe haakarm waarmee hij de 
kampcontainer naar Limburg heeft gebracht deed het niet meer. Nadat het serviceteam van DAF langs is geweest konden ze 
alsnog terug naar Zeeland. Om 17.00 uur zijn de kookgroepsleiders om eten geweest en om 17.30 zat iedereen te koken. Na het 
eten zijn de meeste nog een rondje gaan fietsen of hebben het kampvuur gemaakt. Om 20.30 uur zat iedereen rond het 
kampvuur. Met een spel waarbij de bal overgegooid moest worden naar iemand die dan een vraag kreeg. Soms ging dit bijna mis 
en moest je heel snel zijn om die bal nog te redden uit het kampvuur. Maar de bal heeft het overleefd. Rond 23.30 is iedereen 
gaan slapen. Na een wat onrustig uurtje is er, na vele waarschuwingen, een jeugdlid in de partytent gaan slapen. Om 1.30 lagen 
de meeste te slapen en was het stil en rustig. 

 

Dinsdag 12 juli 

Dag 2 is alweer aangebroken. Na een voor de meeste een rustige nacht ging de 
wekker om 8.00 uur. Dit keer was iedereen redelijk snel de tent uit. Door 
sommige werd een eitje gebakken en door andere werd al een potje schaken 
gedaan. Rond 9.30 zijn er nog wat gaan fietsen en de leiding is nog wat 
boodschappen gaan halen voor het middageten. Om 13.30 uur zijn we 
begonnen met het middagprogramma. Er is een zeskamp uitgezet op en rond 
het kampterrein. Er waren onderdelen van badminton met Martin, 
Houtzagen met Bauke, Skilopen, touwhangen en een hindernisparcours met 
Michael en Stefan K. en klomplopen en ringsteken met Stefan. Na een kleine 

regenpauze zijn we aan het laatste onderdeel begonnen. De winnaar moest komen uit 
het touwtrekken. Iedere ploeg moest tegen elkaar. Uiteindelijk heeft de ploeg onder 
leiding van Stefano gewonnen gevolgd door de ploeg van Sven. Om 16.00 uur zijn de 
kookleiders weer om eten geweest. Hoewel het niet bij elke kookgroep helemaal goed 
ging was iedereen tevreden over het eten. Om 18.00 uur was het dan zover. Bauke 
mocht voor het eerst met iemand naar het ziekenhuis. Tom heeft bij het kampvuur een 
heet stukje hout in zijn oog gekregen wat uit het vuur sprong. Uiteindelijk bleek het 
net naast zijn oog terecht te zijn gekomen. Met één oog afgedekt kon hij ’s avonds 

gewoon meedoen aan het spel dat door Anniko en Jop georganiseerd is. Na het eten is ook Ronald van de Kreke gekomen om 
Michael te vervangen die twee dagen terug naar Vlissingen moest om zijn vriendin op te halen van het vliegveld. Bij het spel 
moesten de leiders met zaklampen zorgen dat ze iemand van de jeugdleden herkenden en dat ze niet boven op de berg kwamen. 
Werd je naam genoemd dan mocht je gewoon weer helemaal beneden beginnen. Pas rond 0.30 uur waren we terug van het spel. 
Alleen Leon heeft de top van de berg gehaald. Om 1.30 uur was het redelijk stil in de tent.  

 

 

 



Woensdag 13 juli 

Om 8.00 uur was iedereen weer wakker of werd wakker gemaakt. Daarna werd er ontbeten en 
is de fiets gepakt en klaar gemaakt voor een fietstocht ’s middags. Vervolgens zijn we op het 
kamp begonnen met het bouwen van een tokkelbaan en een touwbaan. De groep werd verdeeld 
in twee teams welke beide banen moesten bouwen. Om 12.00 uur zijn we wezen lunchen op het 
kampterrein. Daarna werd er gefietst naar de Maas om vlotten te bouwen en te gaan varen op 
een zijrivier van de maas. De tocht met het vlot was ongeveer 7 kilometer. De eerste twee 
vlotten waren redelijk snel gearriveerd op de eindbestemming. Twee vlotten moesten halverwege 
stoppen omdat er een paar personen het erg koud kregen omdat ze 4 kilometer hadden 
gezwommen om het vlot te duwen. Na een flinke zoektocht van Martin en Ronald kwamen ze 
eindelijk bij het fietsvoetveer waar de twee teams uit het water waren gegaan. Er was één 

probleem. De vlotten lagen aan de andere kant van 
het water dan waar de auto’s waren. Toen zijn er een 
paar die het erg koud hadden met het pontje naar de overkant gegaan omdat het 
omrijden een flink stuk was door België. Uiteindelijk zijn de spullen opgehaald door 
het survivalbedrijf. De eerste groepen zijn op het kamp gelijk gaan douchen. Om 21.00 
uur was iedereen pas terug op het kamp waarna er friet gegeten kon worden wat 
Bauke tot 23.00 uur aan het bakken was. De rest van de avond is er niet meer veel 
gedaan. Er werden wat spelletjes gespeeld en er werd wat bij het kampvuur gezeten. 

Om 0.00 uur was het net als vorige nachten weer snel stil in de tent. Veel mensen waren aardig moe van de kou en van het 
vlotvaren. 

 

Donderdag 14 juli 

8.00 uur ging de wekker weer. Iedereen kon weer even gaan ontbijten. Door een paar mensen 
werd het kampvuur nog even opgestookt. Om 10.00 uur zijn we gaan survivallen. Vlak bij het 
kampterrein was er een tokkelbaan van 30 meter hoog, een touwbaan en een berg om te abseilen. 
De meeste mensen zijn overal vanaf geweest. Ook Leon sprong nu in één keer van de tokkelbaan 
waar het in het verleden wat langer geduurd heeft. De drie onderdelen waren voor de middag 
afgerond. Om 12.00 uur zijn we met de survivalleider naar beneden gelopen voor een opdracht 
waarbij de groep in twee teams werd verdeeld. Beide teams moesten een touwbaan over het 
water maken. Er moest één persoon in een waadpak naar de overkant om de touwen aan te 
pakken. In dit geval was het Robin die naar de 
overkant ging. Later kreeg hij nog hulp van Julien. 
Om 14.00 uur hadden we het spel helemaal en wat 
sneller opgeruimd omdat het weer flink ging regenen. 

Daarna zijn we bij de bus even wat gaan eten waarna we naar de grotten gingen. In 
de grotten kregen we eerst wat informatie over het ontstaan van de 16e eeuwse en 
18e eeuwse grotten. Alleen de 18e eeuwse konden we belopen. De andere waren voor 
een groot deel ingestort. Vervolgens zijn we met een paar kaarsen door de grotten 
gelopen. We moesten een zwart touw aan de muur volgen. Verder was het helemaal donker. Na meerdere obstakels die we 

moesten nemen waren we toegekomen aan het laatste onderdeel. Pijl en boog schieten in 
de grotten. De meeste punten werden geschoten door Jacco. Anniko werd tweede. Na de 
grotten was ook Michael weer aangekomen op het kamp. Hij mocht gelijk met Bauke en 
Kjeld naar de dokter voor een zalfje tegen de uitslag van mijten. ’s Avonds bleken 
meerdere mensen onder de uitslag te zitten wat verschrikkelijk jeukte. Om 18.00 uur zijn 
we naar een hotel gegaan waar we gingen barbecueën. ’s Avonds is ook Ronald weer 
terug gegaan naar Vlissingen. Om 20.00 uur zijn we terug gegaan naar het kampterrein. 

Julien, Anniko, Leon en Robin zijn nog even uitgeweest in Valkenburg. De rest vermaakte zich in de partytent of bij het 
Blokker verhaal van Larissa bij het kampvuur. Om 1.30 uur lag iedereen weer op bed. 



Vrijdag 15 juli 

Vrijdag is altijd wat langer slapen op kamp. 9.00 uur is iedereen weer opgestaan. 
Er werd weer een eitje gebakken en ontbeten. Daarna werd de partytent en 
kooktent aan kant gemaakt. Om 11.00 uur zijn we op de fiets richting het 
zwembad in Gulpen gegaan. Dat was ongeveer 13 kilometer fietsen vanaf het 
kampterrein. Bij aankomst hebben we eerst nog wat gegeten bij de bus. Om 13.00 
uur was iedereen in het zwembad. Het was een redelijk groot zwembad met een 
flink buitenbad. Om 16.30 uur zijn we gefietst naar de supermarkt om nog wat 
boodschappen te doen voor het avondeten. De boodschappen werden in de bus gezet 
waarna we nog een flinke fietstocht voor de boeg hadden. De heenweg hebben we namelijk alleen maar bergje af gehad. En nu 
moesten we met windje tegen ook weer omhoog. Rond 18.00 uur waren we weer aangekomen op het kamp. Er werd gelijk 
begonnen met koken. Volgens Bauke werd er de hele week al op hoog niveau gekookt. Je hoorde ook niemand klagen over het 
eten. De rest van de avond is de kooktent alvast afgebroken en zijn de fietsen in de aanhanger gezet. Bij het kampvuur werd 
Bauke door de leiders en jeugdleden bedankt voor het gastleider zijn op dit kamp. Daarom kreeg hij het eerste exemplaar van 
onze nieuwe T-shirts. Om 22.30 kwamen de leiders met het idee om nog even een dropping te doen. Twee ploegen werden ergens 
met het busje heen gebracht. Groep 1 was binnen een half uur lopen weer terug op het kamp. De tweede groep vond na 50 
minuten het kampterrein. Na een pannenkoek gegeten te hebben die gebakken zijn door Stefan K en Bauke ging iedereen weer 
richting bed. De volgende morgen moest er namelijk wel gewoon om 7.00 uur opgestaan worden. Nadat Michael de hamer in een 
deurbel had gezet die afging en in een megafoon was het snel stil. 

 

Zaterdag 16 juli 

De laatste dag was aangebroken. Vandaag gaan we weer terug naar Vlissingen. Om 7.00 uur had Martin de radio met Rowwen 
Heze muziek in de tent gezet. Iedereen was gelijk wakker. Gelijk na het opstaan werden de tassen ingepakt en de bedjes 
ingeklapt. Daarna werd er wat ontbeten en is er weer verder gegaan met het opruimen van de slaaptent. Ook de partytent werd 
ingepakt. Rond 10.00 uur was alles in de container geladen. Na 10 minuten wachten kwamen de chauffeurs uit Vlissingen. Na 
een bakje koffie werd de kampcontainer weer op de haakarm gezet en heeft iedereen plaats genomen in de busjes. Bauke is niet 
mee gegaan omdat hij in Limburg woont. Om 11.00 uur zijn we dan richting Zeeland vertrokken. Na onderweg nog wat 
gegeten te hebben werd bij de laatste stop aan iedereen de nieuwe T-shirts uitgedeeld. Om 15.00 uur precies kwamen we weer 
aan op de post Olympiaweg in Vlissingen. Er waren vele ouders, familieleden en andere belangstellende die ons op stonden te 
wachten. Na weer een woordje van Stefan de Bruine en plv. commandant dhr. Vermeulen werd de tent nog even uitgepakt en 
zat het kamp 2011 er alweer op.  

 

Het koste weer veel tijd om dit kamp te organiseren. Wij willen dan ook de leiders bedanken dat we ook dit jaar weer op kamp 
konden. Ook alle jeugdleden hebben zich het afgelopen jaar ingezet om dit kamp financieel mede mogelijk te maken. De 
chauffeurs, Bauke en Ronald willen we bedanken voor hun inzet deze week.  

Wij zijn blij dat dit kamp weer een succes is geweest en zijn alweer bezig om voor volgend jaar weer een mooie kamplocatie te 
zoeken. 

Wij willen iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor dit kamp en wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toen en tot 
in september. 
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