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Maandag 2 juli 

Om 7.45 uur was het weer zo ver. Na maanden van voorbereiding was het weer tijd voor het 

jaarlijkse kamp. Nadat alle tassen waren ingepakt en de container was opgeladen hield hoofdleider 

Stefan de Bruine zijn toespraak. Deze ging dit jaar niet mee in verband met zijn werk. Ook stond 

commandant van brandweer stadsgewest  Ruud Maljaars voor 

het laatste jaar als commandant  klaar voor zijn toespraak. Na 

deze toespraken en het afscheid van de ouders was het tijd om 

in te stappen en richting Oirschot te vertrekken. 

Na een stop onderweg bereikte we rond 10.30 uur Oirschot. Na 

een korte rit met de busjes en de haakarm over de tankbanen 

bereikte we het kampterrein. Toen de container stond na de 

zoektocht voor de beste plek kon het opbouwen beginnen. 

Toen na een korte stop om te eten stond rond 15.00 uur het kampterrein. Terwijl de helikopters nog 

steeds boven het kamp vlogen ging er een groepje de heide verkennen. Al snel werd ontdekt dat 

even verderop op de heide door het leger werd geoefend.  

Toen s ’avonds het kampvuur was aangestoken was ging weer een groep naar de oefeningen kijken. 

Het bos waar ze in hadden geoefend werd naar iedere oefening dan ook doorzocht op hulzen. 

Toen het s ’nachts eindelijk stil was naar de nodige waarschuwingen en de meeste ook sliepen 

kregen we rond 02.00 uur nachtelijk bezoek van de marechaussee. Na een luidruchtige entree van de 

agent deelde hij mee aan de leiding dat er tijdens het oefenen vanuit de lucht bij ons op het terrein 

een grote brand was gezien. Na een vakkundige blussing van een van de leiders was de agent te 

vrede en kon er verder worden geslapen. 

 

Dinsdag 3 juli 

Rond 7.00 uur werd er gewekt en ontbeten omdat we om 9.00 uur bij de luchtmacht brandweer op 

vliegbasis Eindhoven werden verwacht. Na een korte fietstocht rond het vliegveld en een belletje bij 

de poort werden we opgehaald door een bus van defensie. Na een korte rit over de vliegbasis 

bereikte we de kazerne. Na het voorstellen en een bezoek aan de kantine werd de groep in tweeën 

gedeeld. Terwijl de ene groep een kort verhaal over de 

brandbestrijding op het vliegveld en een rondleiding door de 

kazerne kreeg werd de andere groep rond een crashtender 

rondgeleid. Nadat ook met de crashtender was gespoten werd er 

gewisseld. Vlak voor dat de groepen klaar waren met de 

rondleidingen moesten we opeens weg omdat anders de bus in 

gebruik was. Na een snel afscheid gingen we in de bus weer richting 

de poort. Toen alle fietsen waren gepakt ging de fietstocht weer verder. Tijdens het fietsen steeg het 

ongenoegen in de groep vanwege het twijfelen door de leiding over de route. Daardoor werd tijdens 

het eten een ander plan bedacht; we zouden naar het kampterrein fietsen om zwemkleding te 

pakken en we zouden naar een meer fietsen om te zwemmen. Toen we op het terrein aankwamen 

bleef daar een groep om het terrein op te ruimen terwijl de andere groep ging zwemmen. Toen de 

zwemmers ook weer terug waren gingen de kookgroepleiders om boodschappen. Hierna werd 

gekookt wat niet in alle groepen even goed ging. 

Toen we klaar waren met eten en het kampvuur aan was kregen we nog bezoek van de 

vastgoeddienst van defensie want die dachten dat ze het zagen braden. Na een kort praatje met de 

leiding vertrokken zij ook weer. Naast de gebruikelijke gesprekken rond het kampvuur werd die 



avond ook een avondspel gespeeld. In het begin liep dat niet helemaal lekker omdat het niet donker 

genoeg was. Nadat we terug waren uit de bossen werd er nog soep met een broodje knakworst 

gegeten. Hierna was het al weer tijd om naar bed te gaan. Ook nu waren er waarschuwingen nodig 

en is er zelfs iemand uit de tent gezet om te zorgen dat het stil werd. 

 

Woensdag 4 juli 

Vandaag werden we gewekt door het geronk van het aggregaat om koffie te zetten. Na het ontbijt 

met een eitje werden de fietsen weer gepakt en reden we door de mooie omgeving richting 

Aquabest. Toen we daar waren aangekomen werden de 

fietsen weer gestald en liepen we in de richting van het 

waterskicentrum. Na het instructiefilmpje te hebben bekeken 

en na het omkleden was het tijd om te gaan waterskiën. Na 

veel vallen en opstaan hadden veel mensen het wel gehad 

maar het uur was toen ook om. Nadat iedereen was 

opgedroogd en omgekleed gingen we eten. Toen het tijd was 

gingen we richting Adventure and Thrill. Nadat we een korte 

instructie hadden gehad gingen we richting een bos. In dit bos gingen we laser gamen. Nadat we in 

twee groepen waren verdeeld gingen we de bossen in. Toen we drie 

potjes hadden gespeeld en alles weer hadden opgeruimd gingen we 

richting een hal. Hierin werd er op een rodeo stier gereden. Toen iedereen 

er af was gegooid gingen we richting een voedbalveldje. Hier werd er 

Zwitsers voetbal gespeeld. Je zat als team met zijn vieren naast elkaar vast 

in een broek. Toen na drie wedstijden de winnaar was bepaald werd er 

een korte pauze genomen om even te eten en te drinken. Na de pauze 

gingen we weer richting het bos. Nu gingen we tokkelen. Na de 

veiligheidsinstructie en het controleren van de valbeveiliging tokkelde we 

een voor een naar de overkant van het meer. Toen iedereen door het bos 

weer terug was gelopen en de valbeveiliging weer was ingeleverd gingen 

we naar het ondergrondse parcours. Dit was een ondergronds parcours 

door kleine gangen en buizen die slecht verlicht waren. De twee teams van het laser gamen streden 

weer tegen elkaar. Het ene team begon aan de ene kant van het parcours het andere team aan de 

andere kant. Half verwegen moest er worden gewacht omdat de teams elkaar moesten passeren. 

Toen beide teams weer boven waren gingen we richting de schans. Dit was een schans waar je met 

een kano, een plastic schijf of gewoon van afkon om zo in het meer weer schoon te spoelen. Toen 

iedereen er een paar keer van af was geweest ging iedereen richting de kleedkamers om te douchen 

en om te kleden. Nadat iedereen was afgedroogd en een paar afsluitende woorden van de 

begeleiding was het weer tijd om richting de fietsen te gaan. 

Op de terugweg is er nog gestopt bij een supermarkt om de boodschappen voor het avond eten te 

doen. Toen iedereen nog een ijsje had gegeten werden de fietsen weer gepakt om richting het kamp 

te gaan. Omdat het al aardig laat was werd er meteen gekookt en gegeten. Tijdens het afwassen 

kwamen uit de bossen een paar soldaten die op doortocht waren. Na een kort praatje en het 

aanbieden van drinken gingen deze ook weer verder. Toen de afwas klaar was was het al aardig laat 

en werd de rest van de avond gevuld met spelletjes doen. ’s Avonds was het al snel stil in de tent. 

 

 



Donderdag 5 juli 

Vandaag zouden we naar de Efteling gaan. Daarom werd het vervoer in twee groepen gedaan. Op 

7.00 uur werd dan ook de eerste groep gewekt. Na het ontbijt werd ook de tweede groep rond 8.30 

uur gewekt. De eerste groep ging met het busje richting de weg om het busje uit Tilburg op te 

wachten. Toen de eerste groep binnen was bij de Efteling ging onze bus weer richting het kamp om 

de tweede groep op te halen en het busje van Tilburg ging weer naar huis. Toen ook de tweede 

groep binnen was ging iedereen in groepjes door de Efteling. 

Rond 16.00 uur werd de eerste groep weer bij de uitgang verwacht. Toen de eerste zes waren 

gearriveerd gingen zij alvast naar het busje van Tilburg wat al weer stond te wachten. Toen de 

andere zes er waren gingen zij met ons busje nog boodschappen doen. Toen de eerste groep op het 

kamp waren werd de frietpan opgestookt. Terwijl de eerste groep al aan de friet begon werd de 

tweede groep opgehaald bij de Efteling. Toen zij anderhalf uur later dan gepland door een file ook 

waren aangekomen op het kamp en gingen eten viel de eerste regen in deze kampweek. Toen alles 

was opgeruimd en toen het droog was werd de rest van de avond gevuld met “toneelstukjes”. Toen 

we daar mee klaar waren was het al weer tijd om richting bed te gaan. 

 

Vrijdag 6 juli 

Na een regenachtige nacht met de nodige onweer was het rond 8.30 uur tijd om gewekt te worden. 

Na het ontbijt werd er vanwege de verwachte weersverwachting een barbecue tent opgebouwd. 

Toen deze stond was het tijd om de fietsen te pakken om richting het zwembad in Eindhoven te 

gaan. Zodra de fietsen waren neergezet kwam het busje aan met eten. Nadat we voor het zwembad 

wat hadden gegeten gingen we na binnen. Na een korte groepsinstructie en het omkleden kon er 

worden gezwommen. Toen het rond 16.00 uur tijd was om er uit te komen werd er nog gedoucht en 

stonden we drie kwartier later allemaal buiten. Toen we op het kamp arriveerde waren Henri en zijn 

vriendin er al met het vlees. Ook Bart was mee gereden om de 

laatste nacht met ons mee te maken. Terwijl langzaam alles klaar 

was gemaakt arriveerde ook Stefan de Bruine op het kampterrein. 

Ook hij bleef de laatste nacht bij ons slapen. Toen de barbecue klaar 

was gingen Henri en zijn vriendin weer richting Vlissingen. De 

kooktent werd ook alvast afgebroken. Terwijl alles werd opgeruimd 

werd er nog gepraat en werd er een spel rond het kampvuur 

gespeeld. Toen rond 00.00 uur de meeste naar bed gingen bleven er nog rond het kampvuur hangen. 

Toen deze rond 01.30 uur ook naar bed gingen was het na een paar waarschuwingen ook weer stil in 

de tent. 

 

Zaterdag 7 juli 

Vandaag was het weer tijd om naar huis te gaan. Toen iedereen uit bed was werden de tassen en de 

bedden weer ingepakt. Toen iedereen weer had gegeten werd er begonnen om de slaaptent in te 

pakken. Terwijl de zijkanten uit de tent werden gehaald werden ook de fietsen door een paar man 

ingeladen. Terwijl het dak van de slaaptent werd neergelaten werd ook de partytent ingepakt. Toen 

het meeste was ingepakt arriveerde de eerste twee chauffeurs in de haakarm. Terwijl er werd 

gewacht op het busje dat door een oververhitte motor moest worden verwisseld werden de laatste 

spullen ingepakt. Het andere busje stond al op het kampterrein omdat daar Stefan vrijdag al mee was 

gekomen. Toen alles was ingepakt vertrokken we rond 11.30 uur richting Vlissingen. Op de terugweg 

is nog gestopt om te eten. Ook is er nog even gestopt bij de sloedam op de voertuigen af te tanken 



en voor een toespraak van de hoofdleider. Rond 14.45 uur 

vertrokken we voor de laatste kilometers. Na het wachten voor de 

Sloebrug kwamen we een paar minuten na drie aan op de kazerne 

waar de ouders stonden te wachten. Na een korte toespraak van 

hoofdleider Stefan de Bruine, leider Martin Murre en van plv. 

commandant Sjaak Vermeulen werd de tent te drogen gehangen en 

vertrok iedereen moe maar voldaan naar huis. 

 

We willen alle leiders bedanken voor hun inzet om deze kampweek te organiseren. Ook willen we de 

jeugdleden die het kamp financieel mogelijk hebben gemaakt bedanken. De chauffeurs willen we 

bedanken voor hun inzet en Bauke en Margriet willen we bedanken dat ze een week met ons mee 

wilde. Speciale dank is voor brandweer Tilburg die hun busje met chauffeur beschikbaar stelde. 

We willen ook alle andere mensen die dit kamp mogelijk hebben gemaakt bedanken en wensen 

iedereen een prettige zomervakantie 

 

JBWVlissingen 


